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Diensten  
Zondag 23 november 2025, Voleindingszondag/Eeuwigheidszondag, gaat ds. A.D. Noordam 

uit Dordrecht voor. Tijdens deze dienst gedenken we gemeenteleden die het afgelopen 

kerkelijk jaar zijn overleden.  

Sjaak Kazen begeleidt ons tijdens de zang.  

Tijdens de dienst van 23 november 2025 is er kinderoppas! 

 

Zondag 30 november 2025 gaat ds. L. de Jong uit Berkel en Rodenrijs voor. Tijdens deze 

dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Scott Baks begeleidt ons tijdens de zang. 

Zondag 30 november 2025 is er Kindernevendienst en Jeugdkerk  

Collecte 

23 november 23 November – Werelddiaconaat, Kerk helpt kwetsbare mensen in 

Moldavië. Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere 

mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor 

de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie 

ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en 

eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die 

opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. 

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare 
mensen in Moldavië. Helpt u mee?  Kerk helpt kwetsbare mensen | Kerk in Actie 
 

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte voor het onderhoudsfonds.  

Bloemen 
De bloemen gaan deze zondag met onze hartelijke felicitaties voor hun 50-jarig 
huwelijksjubileum naar de Herman en Ria Huizer. Margreet Aantjes brengt de bloemen weg. 

 

Voleindigzondag 
In de morgendienst gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn 
overleden. Ten teken dat God hun namen niet vergeet. 
In de morgendienst zullen we gedenken: 
Willemina Marigje Kraaijjeveld - van Eijk 
Pietertje Versteeg - Schreuders 
Pieter Schakel 
Arie Romeijn 
Philip Jan Weber 
Johanna Ottina Gerritje Anna Maria de Goei - Zondag 
Arie Schreuders 
Metje de Groot - Nagel 
 

Mededelingen 

Naast vreugdevolle berichten over jubilea zijn er ook zorgen binnen de gemeente. 

Gezondheid die steeds kwetsbaarder wordt of verdriet om hen die zijn overleden. 

Laten we onze dank en voorbede brengen bij de Heer.  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/diaconaal-werk-door-kerken/
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-Voorbedeboek 
Sinds de startzondag ligt er in de hal weer een voorbedeboek. U kunt voorafgaande aan de 

dienst, of op ieder ander moment uw gewenste voorbede hier in schrijven. De dienstdoende 

diaken zal dit samen met de dienstdoende ouderling vervolgens met de voorganger 

(beoor)delen. De voorganger zal dan deze wensen in de voorbeden een plaats geven. Maak 

gerust gebruik van deze mogelijkheid. Vriendelijke groet, Piet Schakel, voorzitter diaconie 

 
Nieuws vanuit de diaconie 
-Voedselbankactie 
Al vele jaren bieden we in december namens de Gereformeerde Kerk een flinke hoeveelheid 
producten aan bij de Voedselbank. Ook dit jaar willen we deze actie weer houden. Dure 
boodschappen en stijgende lasten leiden ertoe dat meer mensen een beroep doen op de 
Voedselbank. 
Dit jaar bieden wij u de mogelijkheid om op zondag 30 november en 7 december zelf 
producten mee te nemen naar de kerk.  
Ook kunt een bedrag overmaken naar de bankrekening van de Diaconie: NL69 RABO 0321 
7025 14 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Giessenburg onder vermelding van 
“voedselbankactie” (graag uiterlijk  vóór donderdag 4 december).  
Wij zullen vervolgens met de opbrengst hiervan boodschappen gaan doen om deze tezamen 
met de ingezamelde producten vrijdag 12 december aan de Voedselbank in Arkel te gaan 
overhandigen. 
De voorkeur van de Voedselbank gaat uit naar onderstaande boodschappen: 
-Zonnebloemolie 
-Blikje vis 
-Chocomel 
-Limonade/sap 
-Blikje fruit 
-Hagelslag 
-Chocolade pasta 
-Thee 
-Blik tomatenblokjes 
-Tomatenpuree 
-Noedels  
-Woksaus 
-Satesaus 
-Ontbijtkoek 
-Smac 
-Afwasmiddel 
-Houdbare halfvolle melk 
-Toiletpapier 
Uiteraard zijn verder alle houdbare producten welkom. 
We hopen ook dit jaar weer deze actie, samen met u, tot een groot succes te maken !  
Alvast dank ! 
 

Voedselbankjes: kerstpakketten 

De decembermaand staat weer voor de deur, tijd voor cadeautjes! Bij de voedselbank 

worden binnenkort kerstpakketten samengesteld voor ongeveer 75 adressen, waar een extra 

surprise zeer welkom is. Blijf daarom van harte de producten aanvullen in 

de Voedselbankjes. Zo mogelijk mag het voor de kerstpakketten iets extra's zijn. Daarbij 

wordt o.a. gedacht aan thee, chocomel, limonade/sap, blikje fruit, blikje vis, hagelslag, 
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chocolade pasta, blikje tomatenblokjes, tomatenpuree, noedels, woksaus, satésaus, 

ontbijtkoek, Smac, afwasmiddel, toiletpapier.  

DE-punten 

We verzamelen ook weer DE-punten van koffie en thee. Voor elke 600 punten krijgt de 

voedselbank een gratis pak koffie om uit te delen. Graag het verzoek om de DE-punten 

gesorteerd in stapeltjes/enveloppen met vermelding van het aantal punten in te leveren in de 

Voedselbankjes. Alvast bedankt, namens de Voedselbank! 

 

Alpha-cursus 2026 

Is er meer tussen hemel en aarde? Wie is Jezus? Hoe leidt 

God ons leven? Zomaar een paar vragen die aan de orde 

gaan komen bij de Alpha-cursus. Misschien heb je een 

buurman, vriendin, of familielid die je een kennismaking met 

God gunt. Of ben je zelf op zoek naar wat het christelijk geloof 

precies inhoudt, en hoe bijzonder een leven met God kan zijn. 

Dan is de Alpha-cursus de plek waar je op een ontspannen 

manier met die zoektocht aan de slag kunt gaan. We starten elke avond met een maaltijd. En 

neem de komende tijd maar mee in je gebed, of Alpha voor je zelf of voor die ander een 

groeiplek mag zijn. Op maandag 5 januari 2026 gaan we om 18:15 uur met elkaar van start 

en dat gedurende 12 maandagavonden. Locatie: De Rank (Dorpsstraat 57, Giessenburg). 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans van der Meij (06-53353124) of Bert 
Rijneveld (06-51521771). Aanmelden bij Martine Trouwborst (06-36192231). 
 

 

-Giften/collecte  
U kunt uw gaven via de QR code geven.  

Gebruik hiervoor de app.  

 
 

 

Data ter herinnering 
23 november  9.30 uur Voleindingszondag 

28 november  maandafsluiting in De Groene Wei, ds. J.H. Menkveld 

30 november  Viering Heilig Avondmaal 

8 december   ontmoetingsavond 
12 december   soepcafe 
12 december   20.00 uur (na het soepcafe) gespreksgroep dames VHGL 
14 december  aangepaste kerkdienst aanvang 15.00 uur 
16 december   kerstlunch senioren 
 

 

De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 30 november. Kopij voor de 

Nieuwsbrief vóór donderdag 27 november 2025, 20.00 uur inleveren bij de makers van de 

nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com 

mailto:Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com


NIEUWSBRIEF  

 

 

Liturgie 23 november 2025, Voleindingszondag 
Voorganger:  ds A. Noordam 
Organist:  Sjaak Kazen 

Welkom en mededelingen namens de kerkenraad 
Muziek: orgel en fluit: Wachet auf ruft uns die Stimme (J.S. Bach)  
 
INTOCHT 
Zingen Ld 27:1,2 (Mijn licht, mijn heil, is Hij mijn God en Here) 
Stil gebed, Bemoediging en Groet 
vg                  Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen            Die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg                  Die er altijd voor ons is 
allen            Die ons bewaart 
vg                  Genade, vrede en troost van God voor u en jou  
allen            Amen. 
Zingen: Klein Gloria Ld 195 (gemeente gaat zitten) 
Woord vooraf 
Gebed om ontferming 
Woorden ter bemoediging (Klaagliederen 3:17-26) 
Zingen Hemelhoog 460 “Ik zal er zijn” 
  
DE SCHRIFT 
Gebed om inspiratie 
Lezen 2 Kon 25:27-30, 2 Kron 36:20-23 
Zingen: Ld 213: 1,2,5 (morgenglans der eeuwigheid) 
Lezen Jes 35 
Zingen Ld 972:2,7,8,10 (Ons leven zal geborgen zijn) 
Overdenking 
Muziek: fluit en orgel: “Introïtus Requiem” 
Zingen: Ld 221:1,2,3 (zo vriendelijk en veilig als het licht) 
  
GEDENKEN VAN DE OVERLEDENEN 
Inleidend gedicht (Joke Weber) 
Ouderling van dienst ontsteekt met het Licht van de Paaskaars een kaars aan op de 
Liturgietafel. 
Voorganger: “De mensen van voorbij wij noemen hier hun namen”: 
Een familielid loopt met een ouderling mee naar het monument en haalt daar het kruisje en 
legt het op de tafel bij de kaars. 
Muziek: Pie Jesus (Lloyd Webber) 
  
GEBEDEN,GAVEN EN UITZENDING 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
Toelichting collecten 
Zingen (staande) “Ga maar gerust” zie hieronder 
Uitzending en Zegen (gevolgd door zingen: amen 
  
Hemelhoog 460 “Ik zal er zijn” 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
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Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
Refr 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
O naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
  
Refr 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Slotlied  ‘Ga maar gerust’ (Be still, my soul: the Lord is on thy side,,  
(uit: Het liefste lied van overzee 2, Sytze de Vries,  
melodie: “Finlandia”,  Jean Sibelius, 1865-1957) 
1.      Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan  
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt 
  
2.      Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 
  
3.      Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
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Tekst bij de opening van de herdenking van overledenen 
  
Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn, 
Wij danken voor hun leven, 
Voor wie zij waren voor ons 
en voor de wereld. 
Mens waren zij, schepping naar Gods beeld. 
  
Met droefheid gedenken wij hen die gestorven zijn. 
Hen te moeten missen is zwaar, 
Onvervangbaar blijven zij, 
Deze speciale mensen. 
  
Mens waren zij, te midden van ons, 
Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn. 
Wij mogen hen geborgen weten 
In de eeuwige liefde van God, 
begin en einde, dragende grond, 
God die de tranen droogt! en leven geeft. 
 


